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Het was 9 uur, en Sophie was net in bed gekropen. Ze was ook wel moe,
want vandaag was het een drukke dag op school. De meester had eerst verteld over
de middeleeuwen, en daarna moest de klas een toneelstukje verzinnen over wat
kinderen vroeger op school leerden en hoe het er vroeger op school aan toe ging.
De hele dag was ze druk geweest met het verzinnen van teksten en het praten met
andere kinderen over het toneelstukje. Iedereen wilde wat anders, en niemand wist
precies hoe scholen er vroeger uit zagen. Dat moest ze in de bibliotheek opzoeken.
Uiteindelijk was het toneelstukje natuurlijk niet afgekomen, en nu moesten ze mor-
gen verder gaan van de meester. De rest van de dag had Sophie op de bank televisie
zitten kijken. Dat vond haar vader niet leuk, maar ze had echt geen zin meer om
buiten te gaan spelen. Bovendien was het veel te warm.

Pff, het was hier ook warm zeg. Sophie legde haar hand op haar buik. Ze
plakte helemaal. Hé, er zat een pluisje in haar navel. Sophie pakte het pluisje en
wilde het op de grond gooien. Maar dat lukte niet zomaar. Het leek wel of het
pluisje aan haar navel vast geplakt zat. Ze wilde het voorzichtig los trekken. Toen
bleek dat het pluisje met een draadje aan haar navel vastzat.

Ze trok aan het draadje.
Het draadje werd langer.

Ze deed het licht aan en keek eens goed naar het draadje. Het was een beetje
doorzichtig en kwam uit een klein gaatje in haar navel. Nou ja zeg, dacht Sophie. Hoe
kom ik daar nu weer aan? Het leek wel een spinnedraadje. Alleen plakte het niet.
Weet je wat, dacht Sophie, ik breek het eraf en ik ga slapen. Ze pakte het draadje
met twee handen en probeerde het doormidden te trekken. Auw! Het draadje sneed
in haar vingers. En het wilde niet breken.

Sophie stapte uit bed, op zoek naar haar nagelschaartje. Het draadje was
al best lang geworden. Ik zal blij zijn als ik ervan af ben, dacht ze gapend. Na
een tijdje gerommeld te hebben tussen haar spulletjes vond ze haar nagelschaartje.
Haha, dacht ze. Nu even Knip! en dan kan ik gaan slapen. Ze greep het draadje
en trok er nog eens aan. Het draadje werd alweer langer. Het reikte nu al bijna
tot de grond. Sophie probeerde het draadje door te knippen. Het lukte niet. Het
draadje was te sterk. Nu begon Sophie het wel wat benauwd te krijgen. Ze ging
op haar bed zitten om na te denken. Ik kan toch niet de rest van mijn leven met
een draadje aan mijn buik rond blijven lopen? En stel dat het steeds langer wordst,
en ik krijg het niet doorgeknipt, hoe moet dat dan? dacht ze. Ik zal er voorlopig
maar niet meer aan trekken. Ze rolde het draadje op tot een balletje. Toen hoorde
ze haar vader’s stem vanuit de tuin door het open raam: “Zeg jongedame, het is
allang bedtijd geweest hoor! Ga eens even snel slapen! Tk dacht dat je zo moe was?”
Sophie aarzelde. Zou ze naar beneden gaan en haar vader om raad vragen, of toch
maar wachten tot morgen? Misschien kan pappa het draadje wel doorknippen, dan
word ik morgen niet helemaal vastgebonden wakker, dacht ze. Met het balletje in
haar vuistje gekneld liep ze de trap af naar beneden.

Pappa zat nog in de tuin. Het was al bijna donker, en nog steeds heel warm.
“Wat is er meisje, kan je niet slapen?”, vroeg pappa. “Nee”, zei Sophie. “Er is iets
heel raars met mij aan de hand.” De tranen sprongen in haar ogen. “Kom eens even
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bij pappa”, zei pappa terwijl hij Sophie op zijn schoot trok. “Ben je verliefd?” Hij
had het draadje nog niet gezien omdat het zo donker was. “Nee”, zei Sophie weer.
“Er groeit een draadje uit mijn navel, en ik kan het er niet af krijgen.”

Pappa keek Sophie verbaasd aan. “Wat vertel je me nou?”, vroeg hij. Sophie
liet hem het balletje draad zien. Pappa keek er aandachtig naar en voelde Sophie’s
navel. Toen trok hij aan het draadje. Het werd langer. “Niet doen!!”, riep Sophie in
paniek. “Het wordt steeds langer en ik kan het niet doormidden krijgen. Ik kan het
niet breken en ook niet doorknippen. Het is heel sterk!” Ze begon alweer te snikken.
“Rustig maar”, zei haar vader. “Ik zal je geen pijn doen. Ik zal er niet meer aan
trekken. Maar we moeten dat draadje er wel af krijgen. Ik zal het eens proberen,
goed?” Sophie veegde de tranen uit haar ogen en knikte. Pappa pakte het draadje
met zijn ene hand vlak bij haar navel vast en trok aan het andere uiteinde. Het
brak niet. Pappa trok harder. “Poeh”, zei hij, “het is wel sterk zeg.” “Dat heb ik
toch gezegd?”, zei Sophie. Pappa probeerde het nog eens. Hij rukte hard aan het
draadje. “Auw!”, riep hij. Het draadje had in zijn vingers gesneden. Pappa stak
zijn vingers in zijn mond. “Mooi is dat, nu bloed ik er ook nog bij”, zei hij. “Kom,
we gaan naar binnen, dan kan ik een pleistertje pakken en eens goed naar je kijken.”

Toen ze binnen waren en pappa een pleistertje op zijn vinger had gedaan
pakte hij zijn scherpe hobbyschaar. Sophie mocht daar nooit mee knippen omdat
pappa dat te gevaarlijk vond. “Zo”, zei pappa, “Nu zullen we dat draadje van jou
eens even laten zien wie er hier de baas is”. Hij keek het draadje aan met een gemene
blik in zijn ogen. “Houd jij het strak, dan knip ik het door”, zei hij tegen Sophie.
Sophie pakte het draadje vast en hield het strak. Pappa pakte de schaar en...

“Nou moe”, zei hij. Hij probeerde het nog een keer. “Verdorie, wat is dit zeg!
Wie heeft er aan mijn schaar gezeten?”

“Ik niet”, zei Sophie.

“Wacht”, zei pappa, “Ik zal hem eens even slijpen.” Hij liep naar de garage
waar zijn slijpmachine stond. “Ik zal hem zo scherp maken dat dat draadje van jou
niet eens door heeft dat het doormidden is geknipt”, grijnsde hij. Pappa was heel
trots op zijn slijpmachine.

Na een tijdje was pappa klaar met slijpen. “OK”, zei hij, “als het nu niet
lukt moeten we wat anders verzinnen. In de aanval!” Sophie trok het draadje weer
recht en pappa viel erop aan met de schaar. “Nnngg!!!” | gromde hij. Hij probeerde
met al zijn kracht de schaar dicht te knijpen maar het lukte niet. Het draadje was
te sterk. Pappa werd helemaal rood, zo goed deed hij zijn best. Eindelijk gaf hij
het het op. “Nou meisje, ik geloof dat we hier een echt probleem hebben”, zei hij.
“Moet je kijken, mijn prachtige schaar is helemaal vernield door dat draadje van
jou. Ik heb nog nooit zoiets gezien.” De schaar was inderdaad kapot. Helemaal ver-
bogen was hij. Sophie’s vader was erg sterk. Sophie voelde aan het draadje op de
plek waar pappa het geprobeerd had door te knippen. Het was nog steeds hele-
maal glad. Ze voelde zich erg ongelukkig en begon weer te huilen. “Wat moeten we
nu doen?”, snikte ze. “Ik kan toch niet mijn hele leven met dat draadje aan mijn
buik blijven lopen? En het wordt ook steeds langer, kijk maar!” Inderdaad was het
draadje alweer wat langer geworden zonder dat Sophie of pappa eraan getrokken
hadden. Pappa tilde haar op en zoende haar op haar voorhoofd. “Je gaat je toch
niet nu al ongerust maken he?” zei hij. “Morgen zullen we eerst eens naar de dokter
gaan, die heeft dit vast al vaker gezien. Die weet er wel een oplossing voor. Kom,
ik maak een lekkere beker chocolademelk voor je, en dan moet je maar proberen te
gaan slapen. Ik wil zelf ook graag naar bed, want ik moet morgen ook hard werken.”
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Sophie zat op de bank tekenfilmpjes te kijken toen pappa aan kwam lopen
met twee grote bekers chocolademelk. “Kijk eens”, zei hij. “Lekker met slagroom.
Probeer het maar eens op te drinken zonder een snor te krijgen.” Sophie lachte en
pakte een beker van het blad. Hmm, wat rook dat lekker!

“Pappa?” zei ze.

“Ja lieverd, wat is er?”

“Hoe kan je morgen nou hard werken als je met mij naar de dokter moet?”

“0 verdorie dat is waar ook! Asjemenou. Als ik jou toch niet had!”

“Dan kon je gewoon hard werken”, zei Sophie.

“Niet zo bijdehand heé meissie”, zei pappa lachend. “Maak je geen zorgen hoor,
ik verzin wel wat. Desnoods laat ik jou koken, dan kan ik wat langer werken, wat
dacht je daarvan?” Dat vond Sophie wel een goed idee. Koken vond ze wel leuk.
“Afgesproken”, zei ze. “Ik kook morgen, en jij brengt me naar de dokter.”

De volgende dag zaten pappa en Sophie bij de dokter in de wachtkamer. Sophie
had weinig geslapen. Het draadje was steeds langer geworden en ze raakte er steeds
in verstrikt. Ze hoopte maar dat de dokter een oplossing wist.

Eindelijk waren ze aan de beurt. De dokter was een grote man met een donkere
bril op zijn kale hoofd. “Zo”, zei hij tegen Sophie. “Vertel het eens. Is je vader ziek?”
“Nee”, zei Sophie. Ze liet hem het draadje zien. “Het groeit uit mijn navel en het
is heel sterk. We krijgen het niet doorgeknipt”, zei ze. “Het heeft mijn prachtige
hobbyschaar vernield”, zei pappa.

“Wat voor hobbyschaar heeft u?” vroeg de dokter.

“Het was een echte Superknip 20007, zei pappa verdrietig. “Maar nu is hij
dood.”

“Zo, een Superknip 2000. Dan moet het wel een bijzonder draadje zijn”, zei
de dokter. Hij keek geinteresseerd naar het draadje van Sophie. Hij trok eraan. Het
draadje werd langer. “Het komt uit je navel!”, zei hij. “Ja”, zei Sophie. De dokter
is niet erg slim, dacht ze.

“Doet het pijn als ik eraan trek?” vroeg de dokter.

“Nee. Het kriebelt alleen een beetje.”

“Hmm.” De dokter krabde op zijn kale hoofd. Hij trok een la open en haalde
er een groot vergrootglas uit. Daarmee keek hij aandachtig naar Sophie’s navel. Hij
trok langzaam aan het draadje tot hij er wel een halve meter uit getrokken had.
“Auw!” riep Sophie plotseling. “Hij wil niet verder!” “Sorry”, zei de dokter. “Tk
wilde weten wat er gebeurt als het uit je navel komt. Maar ik kan het niet goed
zien. Het is zo dun, en een beeje doorzichtig. Het is net een spinnedraad.” Hij krabde
nog een keer op zijn kale hoofd.

“Trek er eens aan?” vroeg hij. Sophie trok voorzichtig aan het draadje.

“Voel je waar het vast zit?” vroeg de dokter.

Sophie trok nog eens aan het draadje. “Volgens mij zit het achter mijn navel
vast. Daar voel ik iets trekken”, zei ze.

“Hmm”, zei de dokter weer. “Het zit dus niet dieper. Misschien is het wel een
spinnedraad.” Hij keek pijnzend naar Sophie met zijn kin in zijn hand. “Weet u wat
handig is?” vroeg hij na een tijdje aan Sophie’s vader. “Als u het uiteinde van het
draadje ergens aan vastbindt kunt u altijd uw dochter terugvinden. Als ze ouder
wordt is dat best handig!” Hij grinnikte om zijn eigen mop. Pappa grinnikte mee.
“Zullen we het maar laten zitten dan?” lachte hij. Sophie werd boos. “Ik dacht dat
dokters altijd heel knap waren”, zei ze. “Maar jullie zitten domme grapjes te maken
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en u heeft nog niet eens geprobeerd het eraf te krijgen!”

“Hmm”, zei de dokter. “Jij vond het geen leuke grap begrijp ik. Ik zal eens
kijken wat ik kan doen. Heb je het al geprobeerd door te branden?”

“Nee”, zei Sophie’s vader. “Het was zo laat gisteren. En ik wilde weten of het
vaker voorkomt.”

“Ik heb dit nog nooit eerder gezien”, zei de dokter. Hij pakte een aansteker en
hield een stukje draad in het vlammetje. Er gebeurde niets. “Hmm”, zei de dokter.
“Da’s een tegenvaller. Maar misschien is het vlammetje niet heet genoeg. Loopt u
maar even mee.”

Sophie en haar vader volgden de dokter naar een andere kamer, waar iemand
druk bezig was reageerbuisjes te verwarmen boven een gasbrander. “Zou ik even je
gasvlam mogen lenen?” vroeg de dokter. “Natuurlijk”, was het antwoord.

“Let op!” riep de dokter enthousiast. “Dat draadje van jou zal niet weten wat
het overkomt.”

“Dat heb ik vaker gehoord”, grijnsde Sophie.

De dokter hield Sophie’s draadje in de gasvlam. Het gaf geen krimp. Het werd
roodgloeiend, maar het wilde niet breken. De dokter trok aan beide kanten van het
draadje. “Pas op dat je je niet snijdt!” riep Sophie’s vader. “Da’s een goeie”, zei de
dokter. “Weet je wat, we pakken allebei een kant van het draadje met een tang en
dan trekken we hard.”

Zo gezegd zo gedaan. De dokter en pappa trokken allebei om het hardst aan
het draadje, dat roodgloeiend was van de hitte van de gasvlam. Maar er gebeurde
helemaal niets. Het draadje wilde niet breken. Sophie zat er beteuterd naar te kijken.

“Ik ben bang dat we hier te maken hebben met een onbreekbaar draadje”, zei
de dokter.

Sophie begon te huilen. “Nu moet ik voor altijd met zo'n draadje uit mijn
buik lopen!”, snikte ze.

“Nou nou nou, kindje, niet meteen bij de pakken neer gaan zitten”, zei de
dokter. Hij gaf haar een papieren zakdoekje. “Weet je wat we doen? We gaan naar
de dierentuin, naar de spinnenverzorger. Misschien weet die een oplossing.”

“En als die ook niets weet?” snikte Sophie.

“Dan moet je naar het ziekenhuis om te kijken wat we eraan kunnen doen”,
zei de dokter. “Maar denk daar nog maar niet aan. We gaan eerst andere dingen
proberen.” Hij keek Sophie’s vader ernstig aan. “Ik heb nog nooit zoiets vreemds
gezien”, zei hij. “Ik zal vandaag nog in de boeken duiken om te zien of ik iets kan
vinden, en dan bel ik u daar over. Ik zou me ondertussen niet al teveel zorgen maken
over haar gezondheid. Vanmiddag gaan we naar de dierentuin, als u het goed vindt.”

“Hoe eerder hoe beter”, zei pappa.

“Mooi. Vanmiddag zie ik jullie om half vier bij de dierentuin. Ik zal zorgen
dat je geen kaartje hoeft te kopen.”

Nadat ze bij de dokter waren geweest had pappa Sophie naar school gebracht.
Haar vriendinnetjes hadden het toneelstukje al bijna af, en ze was blij dat ze er nog
wat aan kon werken. Ze vertelde niemand over het draadje wat uit haar buik groeide.
Als kinderen vroegen waar ze die ochtend was geweest zei ze dat dat ze niets aanging
en dat ze zich met hun eigen zaken moesten bemoeien. Omdat Sophie anders altijd
vrolijk en vriendelijk was hielden haar klasgenoten al gauw op met vragen, en kon
ze ongestoord verder werken.

Om half drie kwam haar vader haar halen. “Hoe ging het op school?”, vroeg



Sophie Door R.W. Tjerkstra

hij.

“Goed hoor. Ik heb lekker verder gewerkt aan het toneelstukje.”

“Je ziet er in ieder geval een stuk vrolijker uit dan vanochtend. Heb je nog
iets aan je klasgenoten verteld?”

“Nee. Ze vroegen wel dingen maar ik zei dat ze zich met hun eigen zaken
moesten bemoeien.”

“Mooi z0”, zei pappa. “We gaan nu snel weg, anders komen we te laat.”

Om half vier precies kwam de dokter aangelopen bij de ingang van de dieren-
tuin. Zijn kale hoofd glom in de zon. Het was weer erg warm, en in plaats van zijn
witte jas en nette broek, had de dokter een T-shirt en een korte broek aangetrokken.
Hij zag er helemaal niet meer als een dokter uit, vond Sophie.

De dokter schudde Sophie en haar vader de hand. “Ik heb een afspraak
gemaakt met de spinnenverzorger”, vertelde hij hen. “Loop maar achter mij aan.”
Bij de kaartjesverkoop vertelde hij de mevrouw achter de kassa wie ze waren en dat
ze een afspraak hadden. De mevrouw maakte een kort telefoongesprek en vertelde
ze toen dat ze even moesten wachten. Na een tijdje kwam er een meneer in een
groene overall naar ze toe. “Ha, dokter!” riep hij tegen de dokter. Hij stelde zich
voor aan Sophie en haar vader. Hans heette hij.

“Loop maar mee”, zei Hans. Ze volgen hem naar een kamertje waar een tafel
en wat stoelen stonden. Ook stonden er wat vreemde apparaten waarvan Sophie niet
wist waar ze voor dienden. En een heleboel plastic bakjes met doorzichtige deksels.
Er was ook een klein keukentje met een koffiezetapparaat. Er waren nergens spinnen
te bekennen. Sophie vond dat niet zo erg, want ze was niet zo dol op spinnen.

“Zo”, zei Hans. “Tk heb van de dokter begrepen dat jij een heel speciaal
draadje uit je buik laat groeien. Een Superknip 2000 bestendig draadje.” Sophie
hoorde haar vader zuchten. “Mijn arme Superknip”, zei hij met een droevig gezicht.
Hans en de dokter moesten erom lachen. “Ja”, zei Sophie. “Kan jij het doormidden
krijgen?”

“Tk moet er eerst eens naar kijken”, zei Hans. Sophie liet hem het draadje
zien. Het was gedurende de dag alweer langer geworden, en Sophie had het om
een lucifer gewikkeld. Dan raakte het niet in de knoop. Hans keek er geinteresseerd
naar. Hij wikkelde het draad af en hield het tegen het licht. Hij keek ernaar met een
vergrootglas. Toen keek hij aandachtig naar Sophie’s navel. Sophie vond het maar
niks. Maar Hans was nog niet klaar. “Loop even mee alsjeblieft”, zei hij. Sophie liep
met hem mee naar een microscoop. Hans legde het draadje op een glasplaatje en
tuurde ernaar door de microscoop. “Jajaja”, mompelde hij. “Als ik het niet dacht.
Eet je veel fruit?” Hij wachtte niet op het antwoord van Sophie, maar liep weg en
pakte een stapel papieren van een plank. Hij begon er enthousiast in te bladeren.
“Haha, hier heb ik het!”, riep hij na een tijdje triomfantelijk. Hij duwde Sophie een
vel papier onder de neus. Er stonden allemaal woorden op in een andere taal. En
ook een paar rare foto’s van touwen, leek het wel.

Hans legde uit: “Er zijn heel veel verschillende soorten spinnen. Maar er is
maar één navelspin. Die is heel erg zeldzaam. En die heb jij.”

Sophie gilde: “Dus ik heb een spin in mijn buik? Haal hem eruit!” Ze rende
huilend naar pappa toe. Die ving haar op in zijn grote armen en hield haar stevig
vast. “Rustig maar”, zei hij zachtjes. “Alles komt goed met je.”

Hans wachtte rustig tot Sophie weer een beetje bedaard was en vertelde verder.
“Je hoeft niet bang te zijn voor hem hoor, hij zal je niet ziek maken. Navelspinnen
wonen in warme landen. Het zijn heel bijzondere spinnen. Als ze geboren worden,
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zijn ze nog heel klein. De mannetjes gaan dan op zoek naar een plek waar veel
dieren langs komen. Als er een groot dier voorbij komt laten ze zich er op vallen,
en kruipen in de navel. Ze maken daar een soort holletje en graven zich daar in. Je
voelt er niets van omdat ze je kunnen verdoven, net als muggen dat doen.”

Sophie zat ademloos te luisteren. Ze was al wat minder bang geworden. Hans
had gezegd dat ze niet ziek ging worden van de spin. Maar het idee van een spin in
haar buik stond haar niet aan. “Wat eet hij dan, als hij in je buik zit?”, vroeg ze.

“Ze eten niet. Ze drinken bloed. Ze hebben maar weinig nodig want ze worden
niet zo heel groot. En omdat ze niet hoeven te lopen verliezen ze ook hun pootjes.”
Sophie probeerde zich een spin zonder pootjes voor te stellen die bloed dronk. Het
lukte niet zo goed. Ze vond het maar eng. Ondertussen vertelde Hans verder.

“Ze blijven ongeveer een jaar zitten totdat ze groot zijn geworden. Dan vinden
ze dat het tijd is om jonge spinnetjes te krijgen. Daarvoor hebben ze natuurlijk
vrouwtjesspinnen nodig. En die vinden ze op een hele slimme manier. Ze kunnen
natuurlijk niet lopen, maar de beesten of de mensen waar ze in zitten kunnen dat
wel. En de vrouwtjes van de navelspin vinden het spinnedraad dat de mannetjes
maken heel lekker ruiken. Dus die mannetjes laten een draad uit de navel van het
beest of het mens waar ze in zitten hangen, en ze hopen dan dat een vrouwtje dat
tegenkomt.”

“Hmm”, zei pappa. “Dus dat mannetje van Sophie moet een vrouwtje hebben.
Maar als hij dat draad steeds langer laat worden, dan komt het toch in de knoop?”

“Ja”, zei Hans, “en het blijft ook wel eens ergens achter haken. En dat is net
wat de spin wil. Omdat het draadje heel sterk is breekt het niet, en kan het dier
niet meer weglopen. Dat is handig want zo’n groot dier kan natuurlijk veel sneller
lopen dan een klein spinnetje. Zo kan het vrouwtje toch bij het mannetje komen.”

“Maar als er nu geen vrouwtjes in de buurt zijn, dan is het allemaal mislukt,
of niet?” vroeg Sophie.

“Daar heeft het mannetje ook iets op gevonden. Als er na een paar dagen
geen vrouwtje langs is geweest breekt het mannetje het draadje af en gaat het nog
eens proberen.”

“Dus bij mij valt dat draadje er vanzelf een keer af?” vroeg Sophie.

“Ja, maar je moet er dan wel aan blijven trekken, anders denkt de spin dat
het nog niet vast zit en gaat hij door met draad maken. En als het eruit is gevallen
komt er meteen weer een nieuwe.”

“En als dat vrouwtje nu een mannetje heeft gevonden, wat gebeurt er dan?”
vroeg pappa.

“Als het vrouwtje bij het mannetje is aangekomen kan ze hem uit zijn holletje
halen, en neemt ze hem mee naar een geschikte plek om eitjes te leggen. Het vrouwtje
is veel groter dan het mannetje, dus ze kan hem gemakkelijk dragen.”

Sophie dacht na. Ze wilde graag van de spin af want het idee van een spin
in haar buik stond haar helemaal niet aan. “Dus als we dat draadje aan een
vrouwtjesspin laten zien haalt ze dat mannetje uit mijn buik?” vroeg ze aan Hans.

“Ja”, zei die. “Er is alleen één probleem. Zoals ik al zei zijn navelspinnen heel
zeldzaam. Het kost moeite om er één te vinden, dus dat kan een tijdje duren. Maar
ik ken een heleboel andere spinnenverzorgers over de hele wereld dus ik hoop dat
ik er snel één voor je vind.”

“Dat hoop ik ook”, zei Sophie.

“Heb je enig idee hoe lang dat gaat duren?”, vroeg pappa aan Hans.

“Ik heb geen idee. Ik zal mijn best doen om zoveel mogelijk mensen te vragen
of ze een navelspin voor me hebben, maar ik kan niets beloven. Je zult geduld
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moeten hebben ben ik bang. Weet je wat, als je hier volgende week even langs loopt
weet ik meer.” Hij zag Sophie’s gezicht betrekken. “Wees maar niet bang. Er is nog
nooit iemand ziek geworden van een navelspin”, zei hij.

“Ik vind het eng om met een spin in mijn buik rond te lopen”, zei Sophie.

Even later liepen Sophie en haar vader naar huis. Sophie staarde pijnzend
voor zich uit. Ze was niet echt verbaasd geweest over dat er een spin in haar buik
zat, maar toch vond ze het een raar idee. Ze had nog nooit eerder van een navelspin
gehoord. Dat beest zat er al een hele tijd, en ze had er niets van gemerkt. En toen
ineens kwam dat draadje uit haar navel. Wat een ellende.

“Pappa?” vroeg ze.

“Ja lieverd, wat is er?”

“Moet ik nu ook naar gym?”

“O daar had ik nog niet eens aan gedacht”, zei pappa. “Nee hoor, ik zal wel
even met je meester praten, en als het nodig is met de dokter. “Voorlopig hoef je
niet naar gym.” Hij kneep in Sophie’s hand. “Kom”, zei hij, “we gaan hierheen.”
Hij trok Sophie een klein zijstraatje in. “Hier zit de lekkerste Chinees van de hele
stad.”

“Hmmm, Chinees!” Sophie was dol op Chinees.

Pappa en Sophie bestelden veel te veel Chinees in allerlei smaken. Toen ze
geen pap meer konden zeggen gingen ze naar huis. Daar gingen ze gezellig een film
kijken. Sophie vond film kijken erg leuk. Pappa had een zak chips op tafel gezet maar
ze hadden zoveel Chinees gegeten dat deze onaangeroerd bleef staan. Halverwege
de film zei Sophie: “Pappa, moet jij niet werken?”

“Jawel”, zei pappa. “Ik moet wel werken, maar ik vind jou nu belangrijker.”

“Jij bent de liefste pappa van de hele wereld!”, zei Sophie. Ze sloag haar armen
om hem heen en kuste pappa op zijn wang.

“Stil nou”, zei pappa. “Het is net zo spannend!”

Er was een week voorbijgegaan. Het was nu woensdag. Sophie had ’s middags
vrij. Na school liep ze langzaam naar huis. Het was nog steeds verschrikkelijk warm.
Alles plakte. Onderweg kwam ze langs een dierenwinkel. Ze was daar al heel vaak
langs gelopen, maar omdat ze niet zoveel om dieren gaf had ze er nog niet vaak
in de etalage gekeken. Ze hadden konijntjes, en vogels. Maar geen spinnen. Sophie
besloot toch maar eens even binnen te gaan vragen. Je wist maar nooit.

In de dierenwinkel waren een heleboel honde- en poezemanden te koop. Het
rook er naar konijnevoer. Achterin was een grote wand met aquaria, waarin allerlei
vissen in alle kleuren rondzwommen. Toen Sophie dichterbij kwam zag ze dat er
onder de aquaria met vissen erin ook een paar aquaria waren zonder vissen, maar
met slangen en hagedissen. Maar ze zag geen spinnen. Ze liep naar de toonbank,
waar een nors kijkende meneer stond. “Wat moet je?”, vroeg hij.

“Verkoopt u ook spinnen?”, vroeg Sophie.

“Nee”, zei de nors kijkende meneer. Hij was heel dik en het zweet droop van
zijn voorhoofd.

Sophie keek hem aan. Wat een nare man, dacht ze. “Weet u misschien een
winkel waar ik spinnen kan kopen?”, vroeg ze.

“Nee”, was het antwoord. Sophie liep zonder verder nog iets te zeggen weg.
Waarom steekt hij zijn hoofd niet in één van die aquaria, dacht ze. Ze liep verder
naar huis.
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Toen ze thuis kwam zat pappa al klaar bij de gedekte tafel. “Heb je lekker
gewerkt?” | vroeg Sophie.

“Ja”, zei pappa, “ik ben lekker opgeschoten vandaag. En nu heb ik honger.”
Hij pakte een boterham en probeerde hem in één keer in zijn mond te stoppen.
Sophie moest er om lachen. “Je bent vergeten er beleg op te doen”, zei ze. Pappa
maakte allemaal rare gebaren. Hij zat heftig te kauwen, totdat hij eindelijk de
boterham door kon slikken. “Dit is vers brood, dat is veel lekkerder zonder beleg”,
zei hij, en klokte zijn glas melk naar binnen. “Aaaaahhh, dat is lekker”, smakte hij.
Hij legde een nieuwe boterham op zijn bord en begon hem te smeren. Sophie nam
er maar gauw ook een. Straks waren ze allemaal op!

“Ik ga vanmiddag naar Hans”, zei Sophie. “Ik hoop dat hij iets voor me heeft.
Dat draadje begint me behoorlijk de keel uit te hangen.” Inderdaad had de spin de
afgelopen week goed zijn best gedaan. Sophie had steeds meer moeite de kluwen
draad te verstoppen onder haar kleren. Ze hoopte dat de spin er snel genoeg van zou
krijgen en een nieuwe draad zou maken, maar dat was nog niet gebeurd. Hopelijk
had Hans ondertussen een vrouwtjesspin gevonden.

“Heb je hem al een naam gegeven?”, vroeg pappa.

“Een naam?”

“Ja, Jantje of zo.”

Daar had Sophie niet over nagedacht. “Ik wil hem helemaal geen naam geven.
Ik wil dat hij weggaat!”, zei ze. Ze nam nog een beschuitje. Op woensdag hadden
ze altijd beschuitjes bij het middageten.

“Ik ben zonet ook nog bij die dierenwinkel geweest waar ik altijd langs kom
als ik naar huis loop”, zei ze.

“En, hebben ze daar spinnen?”, vroeg pappa.

“Nee. Er was wel een hele vervelende meneer. Hij was heel rood en hij stonk.”

“Wat zei hij dan, dat hij zo vervelend was?”

“Hij zei alleen maar ‘nee’ tegen mij. Ik heb hem nog gevraagd of hij wist waar
ik wel spinnen kon kopen, maar toen zei hij weer ‘nee’. En toen ben ik weggelopen.”

“Hmm”, zei pappa. “Hij vindt het blijkbaar niet nodig om kleine meisjes
netjes te behandelen.”

“Ik ga eens even aan Hans vragen of die man spinnen verkoopt. Hij had wel
slangen enzo”, zei Sophie.

Na het eten ging pappa weer aan het werk. Sophie ruimde de tafel af, zei haar
vader gedag, en liep naar de dierentuin.

“Hmm”, zei Hans. “Die knaap ken ik wel. Dik, nors. Ik kwam daar vroeger
wel eens, toen ik hier nog niet werkte. Hij zit daar al heel lang. Hij handelt in
beschermde diersoorten.”

“Beschermde diersoorten?”

“Ja...” Hans keek nadenkend. “Misschien kan hij wel aan een navelspin voor
ons komen”, zei hij.

“Maar dat mag toch niet van de politie?”

“Nee. Dat is waar.” Hans keek nog een keer nadenkend. “Hoe gaat het verder
met je?”, vroeg hij na een tijdje.

“Goed”, zei Sophie. “Alleen wordt dat draadje steeds langer. Tk had gedacht
dat die spin het wel eens zat zou worden en een nieuw draadje zou gaan maken,
maar dat doet hij niet.”

“Mag ik nog eens kijken?”, vroeg Hans. Sophie liet hem het draadje zien.
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“Potverdorie, het is wel erg lang geworden zeg! We moeten maar eens een
manier verzinnen om het eraf te krijgen, want een vrouwtjesspin zal nog wel even
op zich laten wachten. Heb je al geprobeerd het op te eten?”

Sophie keek Hans met grote ogen aan. Was hij nu helemaal gek geworden?
“Eeuh, nee”, zei ze. “Dat is vies!”

“Spinnen eten hun eigen draad vaak op. Dus misschien kan je hem doorbijten.”

“Mijn vader is nog steeds bedroefd omdat zijn schaar kapot is. En nu moet ik
dat draadje doorbijten?” Sophie nam het draadje in haar mond en sabbelde erop.
Het voelde glad aan en vooral erg sterk. Ze beet erop en trok eraan. Het draadje
gaf geen krimp. “Het wil niet”, zei ze.

“Misschien moet je er wat langer op sabbelen”, zei Hans. “Misschien lost het
op in je spuug.”

“Denk je niet dat spinnen heel ander spuug hebben dan mensen?”, vroeg
Sophie.

Hans keek beteuterd. “Dat denk ik wel”, zei hij. Plotseling veerde hij op. “Ik
heb een idee”, zei hij. “Wacht hier maar even.” Hij liep weg en kwam een tijdje
later terug met een van de kleine plastic bakjes waarvan er heel veel in het kamertje
stonden. Er zat een hele grote harige spin in. Sophie gilde en deinsde achteruit. “Je
gaat die toch niet op mij laten lopen he?”, riep ze.

“Nee nee, wees maar niet bang. Dit is een familielid van de navelspin. Bij
deze spin lokt het mannetje het vrouwtje ook door een lange draad te maken, alleen
lopen deze mannetjes over takken heen in bomen, in plaats van dat ze in voorbij
lopende beesten en mensen kruipen.”

“En wat wil je nu gaan doen?”

“Ik ga proberen er wat spuug uit te halen”, zei Hans. Hij pakte een bekertje
waar een doekje overheen was gespannen en zijn ene hand, en de spin in zijn andere
hand. Sophie stond er angstig naar te kijken. “Laat hem niet los!” riep ze. De
rillingen liepen over haar rug. De spin vond het maar niets wat Hans met hem
deed. Hij maaide met al zijn poten in het rond, maar Hans had hem goed vast. Hij
liet de spin in het doekje bijten met zijn giftanden. Grote druppels vielen in het
bakje.

Na een tijdje zei Hans: “Zo, nu is het wel genoeg.” Hij stopte de spin weer in
het doosje en deed snel het deksel erop. Nu durfde Sophie weer dichterbij te komen.
Ze keek met grote ogen naar de spin. Die was donkerbruin en harig. De uiteinden
van zijn poten waren lichtbruin, een beetje gelig. “Is die navelspin ook zo groot?”,
vroeg ze angstig. Hans tuurde naar de spin in het doosje. “Ik heb nog nooit een
navelspin gezien”, zei hij, “maar volgens mij zijn ze iets kleiner. En niet zo dik als
deze.” Hij pakte het doosje op en liep ermee weg. Even later kwam hij terug zonder
doosje. “Zo, die zit weer in zijn hokje.” Hij haalde het doekje van het bekertje af
waar de spin in had gebeten. Sophie duwde haar spinnedraadje in het spuug. En
warempel, na een tijdje werd het draadje wat slijmerig, en kon ze het doormidden
trekken! Ze slaakte een diepe zucht. “Hehe”, zei ze. “Dat lucht op.”

“Je hebt in ieder geval een leuk souvenir van dit avontuur”, zei Hans.

“Ja! Tk kan er mijn fiets mee vastbinden, dan wordt hij niet gestolen.”

“Ik heb afgelopen week een paar spinnenvriendjes van me gebeld om te vragen
of ze een vrouwtjesspin voor je kunnen regelen. We moeten nog even geduld hebben,
maar ze zijn hard op zoek”, zei Hans. “Meer kan ik vandaag helaas niet voor je
doen.”

Sophie bedankte Hans en ging weer naar huis. Ze had het bolletje spinnedraad
in haar zak gestoken. Die Hans was geweldig, dacht ze. Wat een goed idee om
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spinnespuug te gebruiken om het draadje doormidden te krijgen. Helaas had de spin
in haar buik alweer nieuw draad gemaakt. Hij wist niet van ophouden. Toch voelde
Sophie zich alweer veel vrolijker dan de afgelopen week. Ze had al gedroomd dat ze
op straat liep met een kruiwagen vol spinnedraad, waar ze truien van breide als ze
niets te doen had. Maar dat hoefde nu gelukkig niet meer. Wat zal ik vanmiddag
eens gaan doen, dacht ze. Haar vader was nog aan het werk. Ze zou vanavond maar
eens voor hem gaan koken, dat vond hij altijd wel fijn. Ze was nog niet zo goed in
koken, en ze vond het vaak moeilijk de grote pannen af te gieten, maar haar vader
zei altijd dat hij het heerlijk vond, zelfs als de aardappels aangebrand waren, of als
de groente niet helemaal gaar was.

Vrolijk liep Sophie verder. Het was nog vroeg. Ze had nog de hele middag om
met haar vriendinnetje Linda te spelen. Dus liep ze daar maar heen.

Toen Sophie aan het eind van de middag thuis kwam zat haar vader nog te
werken. Ze vertelde hem wat er was gebeurd en liet hem het losse bolletje draad
zien. “Dat is mooi”, zei pappa. “Ik ben blij dat je weer wat vrolijker bent.”

“Ik ook”, zei Sophie. “Ik ben ook nog bij Linda geweest vanmiddag. En het
was heel gezellig. En nu ga ik voor je koken.”

“Oe, wat word ik verwend”, zei pappa. “Dan kan ik mooi nog even doorwer-

ken.”

Een paar dagen later, toen Sophie terug kwam uit school zei pappa tegen So-
phie dat Hans had gebeld. “Heeft hij een spin voor mij?”, riep Sophie blij. “Nee, we
moeten morgenmiddag even bij hem langs komen. Hij weet misschien een manier
om aan een spin te komen, maar hij wil dat graag even met ons overleggen. Welke
manier wilde hij niet zeggen.”

En zo kwam het dat Sophie en haar vader op vrijdagmiddag in de dierentuin
op Hans stonden te wachten. Na een tijdje kwam hij aangelopen. Er liep nog een
andere meneer met hem mee. De meneer stelde zich voor: “Hallo, ik ben Joop. Ik
werk bij de afdeling beschermde diersoorten van de politie in de stad.”

Sophie vond het maar vreemd. Waarom was die meneer er ineens bij gekomen?
Ze keek haar vader aan. Die kneep haar geruststellend in haar hand. Sophie besloot
maar even te wachten wat er ging gebeuren.

Nadat iedereen van Hans koffie of thee had gekregen begon Hans te vertellen.
“Sophie kwam iets meer dan een week geleden hier langs met een navelspin in haar
buik. We zijn nu op zoek naar een vrouwtjesspin om die er weer uit te krijgen. Ik
heb wat mensen gevraagd of ze er één hadden, en wat mensen in Zuid-Amerika aan
het werk gezet om er één te vinden. Helaas is het bananen seizoen net voorbij, dus
het wordt wat moeilijk.

Sophie stak haar hand op. “Wat hebben bananen met spinnen te maken?”,
vroeg ze.

“Navelspinnen leggen hun eitjes vaak in trossen bananen in een bananenplant.
Dat is dus een goede plek om vrouwtjes te vinden. Nu zijn de bananen net geoogst,
dus heb je pech. Jij bent waarschijnlijk aan je spin gekomen omdat hij tussen de
bananen zat die op je fruitschaal lagen”, zei Joop.

Hans ging verder: “Een paar dagen geleden vertelde Sophie dat ze in de dieren-
winkel van Peter was geweest om te vragen of hij spinnen verkoopt. Peter had ‘nee’
gezegd, maar Joop en ik weten dat hij handelt in beschermde diersoorten uit Zuid-
Amerika. Dus ik dacht dat we hem misschien konden oppakken door bij hem een
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navelspin te bestellen. Daarom heb ik Joop gevraagd of dat kan en hoe we dat
moeten aanpakken.”

“Ja”, zei Joop. “Het is wel een leuk idee. Jij hebt je vrouwtjesspin en ik heb
een irritant mannetje dat ik al heel lang wil pakken. Maar we hebben jullie hulp
nodig, want hij kent zowel Hans als mij. Hans helpt me wel eens meer met zaakjes
zoals deze. Dus ik wil graag dat jij met je vader naar hem toe gaat om een navelspin
te bestellen.”

Zo kwam het dat Sophie en haar vader een paar dagen later naar de dieren-
winkel liepen. Ze keken eerst of er geen andere klanten waren en liepen toen naar
binnen. De dikke meneer die Peter heette stond weer achter de toonbank. Pappa
keek naar de vissen in de aquaria, en de hagedissen eronder. Na een tijdje kwam
Peter naar hem toe. “Kan ik u misschien helpen meneer?”, vroeg hij.

“U verkoopt geen spinnen he?”, vroeg pappa.

“Nee”, zei Peter.

Pappa keek bedenkelijk. “Hmmm”, zei hij. “Mijn dochter is binnenkort jarig
en ze wil heel graag een bijzondere spin voor haar verjaardag. Kan ik bij u een spin
bestellen, of weet u waar ik wel spinnen kan krijgen?”

Peter keek pappa lang aan. “Wat voor soort wilt u?”, vroeg hij.

Pappa keek naar Sophie. “Wat voor soort wilde je ook alweer?”, vroeg hij.
“Tk kan die namen nooit onhouden”, zei hij tegen Peter.

Sophie vond dat pappa erg goed toneel speelde. “Een navelspin”, zei ze. Ze
keek Peter lang aan. Die vond dat helemaal niet leuk. Hij werd een beetje rood en
zei tegen pappa: “Ik moet hem bestellen. Ze komen per drie.”

“OK”, zei pappa.

Even later liepen Sophie en pappa weer op straat. “Wat ben jij een goede
toneelspeler zeg”, zei Sophie.

“Het is maar goed dat het zo warm is”, zei pappa. “Het zweet stond op mijn
voorhoofd.”

“Hij vond het helemaal niet leuk dat ik hem aankeek, zag je dat?”, zei Sophie.

“Ja”, gniffelde pappa, “hij werd nog roder dan hij al was. En nu maar afwachten
tot we een telefoontje krijgen.”

Na twee weken werd Sophie een beetje nerveus. Ze had nu al bijna een maand
een draadje aan haar navel hangen wat steeds langer werd, en dat was erg lastig
als ze wilde gaan zwemmen ofzo. Ze was ondertussen nog een paar keer bij Hans
geweest en ze had nu drie kluwens met onbreekbaar spinnedraad. Je kon er leuke
dingen mee doen. Ze had een marionet gemaakt met bijna onzichtbare draadjes, en
ze had de touwen van de schommel in de tuin vervangen door spinnedraad. Maar
dat was niet zo’n goed idee, want het sneed in haar handen en het was ook wel eng
om erop te schommelen. Het leek net of de schommel nergens aan vast zat. Maar
het draad was niet gebroken, ook niet toen pappa erop ging schommelen.

Pappa had nog een beter idee gekregen nadat Sophie de schommel had ver-
anderd. Hij had haar bed opgehangen aan vier spinnedraden aan het plafond. Nu
leek het net of ze in een zwevend bed sliep. ’s Nachts bewoog het bed heen en weer,
net als een boot. Ze kon er heerlijk in slapen.

Maar ondertussen zat nog steeds die spin in haar buik. Het begon ook een
beetje te jeuken, dus Sophie wilde nu toch wel graag dat de spin eruit werd gehaald.
Gelukkig belde Peter ineens op, op een woensdagmiddag.
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“Met, Sophie”, zei Sophie in de telefoonhoorn.

“Ja. Geef me je vader even.”

“Met wie spreek ik?”

“Geef je vader even, ja?”

Sophie gooide de hoorn hard op tafel, en rende naar pappa. “Pappa, Peter
is aan de lijn!” Pappa grinnikte. “Foei meisje, je moet niet zo hard met de hoorn
gooien. Straks wordt Peter nog doof!”, zei hij, en nam de hoorn op.

Na een tijdje met Peter te hebben gepraat legde pappa de hoorn neer. Sophie
zat te trillen van de zenuwen. “Wat zei hij?”, riep ze.

“Hij heeft er drie. Twee vrouwtjes en een mannetje, zegt hij. We kunnen ze
morgen halen om tien uur. En ze zijn heel duur.”

“Joepie!”, riep Sophie. “Eindelijk.” Ze trok aan het draadje aan haar navel.
“Zo jongen, jij gaat mij verlaten”, zei ze tegen de spin die eraan vast zat. De spin
maakte nog wat meer draad. Hij zei niet zoveel. Hij was vooral goed in draad maken.

De volgende dag liepen Hans, Joop, Sophie en pappa naar de dierenwinkel.
Eerst keken ze of Peter binnen was. Die stond inderdaad achter de toonbank. Joop
had zijn baard laten staan zodat Peter hem niet te snel zou herkennen. Hij zou
samen met pappa naar binnen gaan, en een beetje in de winkel rondkijken terwijl
pappa de spin kocht. Sophie en Hans zouden buiten blijven wachten. Sophie was
erg zenuwachtig. De spin merkte dat blijkbaar, want die was een heleboel draad aan
het maken. Het kriebelde, en dat maakte Sophie nog zenuwachtiger.

Eindelijk ging pappa naar binnen. Joop wachtte even en liep er toen achter
aan. Sophie en Hans hadden een plekje uitgezocht achter een auto, van waaruit
ze alles goed konden zien. Hans filmde alles met een kleine camera. Joop had een
cassetterecorder in zijn zak die alles wat er gezegd werd opnam. Zo hadden ze straks
bewijs dat Peter inderdaad bedreigde diersoorten verkocht.

Pappa liep door de winkel heen naar de toonbank. Hij praatte even met Peter.
Joop kwam ongemerkt wat dichterbij. Ineens liep Peter naar achteren. Hij kwam
terug met drie kleine doosjes in zijn hand. De doosjes leken op die waarin Hans zijn
spin had gestopt toen ze voor het eerst het draadje hadden opgelost in spinnespuug.
Pappa keek in de doosjes. Hij wees naar één van de doosjes en zei wat tegen Peter.
Die begon opgewonden tegen pappa te praten. Hij maakte veel brede gebaren. Pappa
praatte terug en prikte Peter een paar keer met zijn vinger in zijn borst. Het leek
wel of hij boos was. Peter zei nog wat, en toen begon pappa geld op de toonbank te
leggen. Sophie keek vragend naar Hans, maar die haalde zijn schouders op. “Peter
zal wel meer geld hebben willen hebben dan ze hadden afgesproken”, zei hij.

Toen pappa betaald had liep hij naar buiten. Hans stopte met filmen, en
Sophie en hij liepen naar pappa toe. Die liet hen de doosjes zien. In elk doosje zat
een spin. Twee grote gele, en een klein rood spinnetje. “Zijn dit ze?”, vroeg pappa.
Hans tuurde in de doosjes. Hij pakte een vel papier uit zijn binnenzak en vergeleek
de spinnen met een foto die daarop stond. Joop kwam ondertussen ook aangelopen,
met een zak hondenvoer in zijn hand. “Ik ben goed”, zei hij, “Hij herkende me niet
eens!”

Terwijl Hans en pappa naar de spinnen stonden te kijken, keek Sophie nog
eens naar de winkel. Peter was nergens te zien. Misschien was hij naar achteren
gegaan. Sophie trok Joop aan zijn jas. “Moeten jullie hem nou niet pakken?”, vroeg
ze. Maar Joop was druk bezig met zijn cassetterecordertje en hoorde haar niet. Dus
ging Sophie maar eens op onderzoek uit. Ze vond het een beetje raar dat Peter
ineens was verdwenen. Normaal stond hij altijd achter de toonbank. Ze keek nog
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eens in de winkel. Peter was er nog steeds niet. Als hij naar de WC was gegaan
zou hij nu toch wel eens terug mogen zijn. Sophie liep naar het steegje naast de
winkel. De winkel had een zij-ingang die uitkwam in het steegje. Ze liep naar de
deur. Helaas zat er geen raam in de deur dus ze kon niet zien of Peter binnen
was. Plotseling had ze een idee. Aan de ene kant van de steeg zat een houten deur.
Die bond ze stevig dicht met een stuk spinnedraad. Zo, daar kwam niemand meer
doorheen. Aan de andere kant van de steeg zat geen deur, dus daarvoor moest ze
wat anders verzinnen. Hee, de deur van de winkel ging naar binnen toe open. Ze
bond een draadje aan de knop vast en ging op zoek naar iets stevigs om het andere
eind aan vast te maken.

Terwijl Sophie nog aan het zoeken was, bewoog plotseling het bolletje draad
in haar hand. Ze begreep direct wat er aan de hand was: de deur van de winkel ging
open! Ze schrok zich wild. Peter stond in de deuropening. “Wat moet jij hier?”,
gromde hij. “Maak dat je wegkomt!” Sophie rende weg, terwijl ze ondertussen het
bolletje draad in haar zak liet afrollen. Peter had nog niets gemerkt van het draad
aan de deurknop. Sophie liep de steeg uit en draaide zich om om te kijken wat
Peter ging doen. Die had een zware koffer gepakt en was die naar de deur aan de
andere kant van de steeg aan het slepen. Plotseling kwam Joop uit de winkeldeur
tevoorschijn. Peter liet de koffer staan en rende door de steeg. Sophie rende de steeg
weer om Joop te waarschuwen voor het spinnedraad aan de winkeldeur. “Uit de weg
Sophie”, zei die, “dit is nu geen plek voor kinderen.” En hij rende achter Peter aan.
Gelukkig struikelde hij niet over het spinnedraad.

Peter was ondertussen bij het eind van de steeg aangekomen en probeerde uit
alle macht de deur open te maken die Sophie had dichtgebonden. Toen hij Joop
aan zag komen rennen ging hij er snel vandoor, de andere kant op. Joop wilde hem
pakken, maar Peter duwde hem opzij zodat hij op straat viel. Oei, dacht Sophie,
straks ontsnapt hij nog! Ineens had ze een idee. Ze rende naar Peter’s zware koffer
toe die nog steeds op straat stond. Snel bond ze haar spinnedraad aan het handvat.
Er zat een cijferslot op de koffer, en Sophie hoopte dat het zou lijken of ze het slot
open probeerde te maken. Peter keek boos naar haar en rende nog harder. Sophie
was klaar en rende naar Joop toe. Die zat op straat met een pijnlijk gezicht naar
zijn arm te kijken.

“Nu ontsnapt die Peter alweer!”, zei hij.

“Ik denk het niet. Let maar op!”, zei Sophie tegen Joop. Ze keken hoe Peter
de steeg door rende. “Hopelijk kunnen ze hem aan het eind tegenhouden”, zei Joop
nog.

Peter pakte terwijl hij rende zijn koffer op. Nu rende hij ineens een stuk
langzamer, want de koffer was erg zwaar. Plotseling hoorden Sophie en Joop een heel
vreemd geluid: Twoiiiinggggg! Sophie zag heel even het strak gespannen spinnedraad
glinsteren in de zon. Peter’s koffer vloog door de lucht. En Peter zelf lag plotseling
op de grond te spartelen. Er liep een politieman naar hem toe die hem snel optilde
en in een politieauto zette. Peter’s koffer was ondertussen met een flinke klap op
de grond terecht gekomen, vlakbij de plek waar Sophie en Joop zaten. Er zat een
grote barst in de zijkant. Sophie keek nieuwsgierig naar binnen, want ze was wel
benieuwd wat er in de koffer zou zitten. Vast heel veel geld, dacht ze. Het was een
beetje donker op de plek waar ze zat, dus ze kon niet goed zien wat er in de koffer
zat. Ze pakte hem en begon hem te draaien zodat ze meer licht had. Er ritselde iets
in de koffer. Ze zag ook iets bewegen binnenin. Sophie duwde haar neus tegen de
koffer om beter door de barst naar binnen te kunnen kijken. He, dan zat ze weer in
het licht, zag ze nog niets. Ze draaide de koffer nog wat. Plotseling kwamen er twee
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dikke harige poten door de barst naar buiten. Een ervan raakte Sophie’s vingers
aan! Sophie gilde van angst en schrik, en duwde de koffer weg. Een grote zwarte
harige spin kroop langzaam naar buiten. Joop, die nog steeds op de grond zat, wist
niet hoe snel hij moest opstaan. Hij tilde zijn voet op, en wilde de spin plat trappen.
“Nee!”, hoorden ze Hans ineens roepen. De spin liep naar Joop’s andere voet toe.
Omdat hij al op één been stond moest Joop zich wel omdraaien en snel weglopen.

Sophie rende naar Hans toe. Die porde haar in haar zij en zei: “Goed zo
meisje. Dat was een slim idee van jou om die koffer vast te binden. Joop is trots op
je!”

Joop zag er niet zo trots uit. Hij hield met één hand zijn arm vast en keek
met een pijnlijk gezicht naar Hans.

“Waarom mag ik die spin niet dood trappen?”, mopperde hij.

“Je kunt toch niet zomaar bewijsmateriaal dood gaan trappen?”, zei Hans.
“Die spin die daar loopt is bijna net zo zeldzaam als de navelspin van Sophie.
Bovendien kan hij je makkelijk dood bijten.”

Joop mompelde iets en liep naar de politieauto die tegenover de steeg gepar-
keerd stond. Hans pakte de spin voorzichtig op en bekeek hem. “Zo, een zwarte
graafspin”, zei hij. “En nog wel een hele mooie. Ik ben benieuwd wat er nog meer
in die koffer zit.” Sophie was daar niet zo nieuwsgierig meer naar. Eén zo’n enge
spin vond ze wel genoeg. Ze liep de steeg uit op zoek naar haar vader. Die stond
met een politieagent te praten, naast een politieauto waar Joop en Peter in zaten.
Joop zag er alweer wat vrolijker uit en zat met Peter te praten. Hij liet hem zijn
arm zien. Het leek wel of Joop en Peter vriendjes waren.

“Ha, daar is onze dappere heldin. We maakten ons al ongerust”, zei pappa.
“Wil je nooit meer van die gevaarlijke dingen doen? Ik ben heel trots op je!” Hij
drukte haar tegen zich aan. “Gaan we vanavond weer Chinees eten?”, vroeg Sophie.
Pappa lachte. “Wat jij wil, meisje”, zei hij.

Een paar dagen later zaten Sophie, pappa en Hans in Hans’ kamertje in de
dierentuin. Sophie was erg zenuwachtig, want nu ging het gebeuren. Eindelijk zouden
ze proberen de navelspin uit haar buik te krijgen. Hans had de drie navelspinnen
die ze van Peter hadden gekocht een eigen hokje gegeven. Ze stonden naast elkaar
op een tafel in een hoek van de kamer. Trots als een pauw liet Hans ze aan Sophie
zien. In het eerste hokje zat een klein rood spinnetje. “Dit is een mannetje”, zei hij.
Sophie bekeek het spinnetje goed. “Ik dacht dat je zei dat hij geen poten had?”,
vroeg ze. “Nee”, zei Hans, “pas als hij in je navel zit verliest hij zijn poten. Maar
hij moet natuurlijk wel eerst kunnen lopen, anders komt hij nooit bij je navel.” Hij
liep naar het volgende hokje. “Kijk”, zei hij, “dit is Maria, dat is een vrouwtje.”
Maria zat op de bodem van haar hokje niets te doen. Ze had een web geweven
waarvan ze één draad met een poot vasthield. “Zo kan ze voelen of er een beest in
het web komt”, zei Hans. “Is het geen schoonheid?”, voegde hij er enthousiast aan
toe. Sophie vond Maria vooral groot en erg geel. Ze vond het idee dat deze grote
spin straks een andere spin uit haar navel ging halen niet echt prettig. Hans had
gezegd dat het geen pijn deed, maar ja, hij had makkelijk praten. Hij had geen spin
in zijn buik.

Plotseling deed Hans het hokje open. “Wat doe je!” gilde Sophie. Ze deinsde
achteruit. “Rustig maar”, zei haar vader. “Maria moet toch uit haar hokje om die
spin uit je navel te halen.” Sophie keek met afgrijzen naar de grote gele spin die nog
steeds rustig in haar hokje zat. Huu, ze was net zo groot als haar hand. “Weet je
wat?”, zei Hans. “Laat je vader hem maar eens over zijn hand laten lopen, dan kan
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je er wat aan wennen.” Hij keek pappa met een gemene grijs aan. Pappa’s gezicht
betrok. “Ik krijg jou nog wel, mannetje!”, zei hij tegen Hans. Maar Sophie zag wel
dat hij dat niet meende. Pappa haalde diep adem, stond op en liep naar het hokje
van Maria. Hij stak zijn hand uit en raakte voorzichtig één van haar lange poten
aan. Maria stapte een eindje achteruit en bleef verder rustig zitten. “Gaan jullie
maar even aan de tafel zitten”, zei Hans. Braaf gehoorzaamden Sophie en pappa.
Hans haalde Maria uit haar hokje en zei tegen pappa: “Leg je hand maar midden
op de tafel.” Pappa stroopte zijn mouw op, strekte langzaam zijn arm uit en legde
die op tafel. Voorzichtig zette Hans Maria op zijn hand. Pappa keek gespannen naar
de grote spin. “Wat voel je?”, vroeg Sophie. “Hij kriebelt een beetje, maar verder
niets”, fluisterde pappa. “Tk ben bang dat hij bijt als ik beweeg.”

Maria strekte haar poten. Ze wiebelde wat met haar voorste twee poten in het
rond. Plotseling draaide ze zich om en leek gespannen naar Sophie te kijken. Sophie
keek met grote ogen terug. “Het lijkt wel of ze je spinnedraad geroken heeft”, zei
Hans.

“Wat moet ik nu doen?”, vroeg Sophie.

“Ga maar op de tafel zitten, dan zet ik Maria op je been, OK?”

Sophie zuchtte diep. Die Hans deed maar of het allemaal niets voorstelde. Ze
vermande zich en stond op. “Daar gaan we dan”, zei ze. Hans pakte de spin op, en
Sophie klom op de tafel. Ze pakte pappa’s hand. Pappa gaf haar een bemoedigend
kneepje. “Je kunt het”, zei hij.

Hans keek Sophie vragend aan. Sophie trok aan het draad aan haar navel en
legde het naast zich op de tafel. Hans zette daarop Maria op haar been. Sophie
verstijfde van angst, maar ze bleef toch zitten. Wat pappa kan, kan ik ook, dacht
ze. Ze had gelukkig een spijkerbroek aan, zodat ze de harige poten van Maria niet
voelde.

Maria bleef een tijdje stil zitten, en begon toen haar poten te strekken, net
als ze had gedaan toen ze op pappa’s hand zat. Weer zwaaide ze haar twee voorste
poten in het rond. Hans keek gespannen naar de spin. Pappa keek gespannen naar
Sophie. En Sophie wilde eigenlijk het liefst ergens anders zijn.

Na een tijdje met haar poten te hebben gewiebeld leek Maria een besluit te
nemen. Ze draaide zich naar Sophie toe en liep langzaam naar het draad dat op
haar been lag. Eenmaal daar aangekomen pakte ze het met haar twee voorste poten
en begon eraan te trekken. Hans klom op de tafel om het beter te kunnen zien. “Ze
eet het op!”, fluisterde hij. En inderdaad had Maria het draad doormidden gebeten
en was ze nu het stuk dat aan Sophie’s navel vastzat aan het op peuzelen.

Na een tijdje stond de draad strak. Maria hield op met eten. O jee, dacht
Sophie, nu gaat ze naar mijn navel kruipen. Maar dat gebeurde nog niet. Maria had
het draad nog steeds in haar twee voorste poten vast, en begon eraan te trekken.
Ze gaf er een paar korte rukjes aan en wachtte daarna even. Na een paar seconden
gaf ze weer een paar rukjes aan het draad. Pappa, Sophie en Hans keken ademloos
toe. “Hee!”, riep Sophie ineens. Ze voelde haar navel bewegen. De spin in haar navel
gaf antwoord! Maria had het ook gemerkt, want die liep nu langs de draad naar
boven. Sophie kneep in haar vaders hand. Die kneep bemoedigend terug. “Gaat het
nog?”, vroeg Hans. Sophie knikte. Ze wilde er nu in één keer vanaf zijn. Bovendien,
Maria’s poten kriebelden wel wat op haar buik, maar het was niet zo eng als ze had
gedacht.

Maria was bij Sophie’s navel aangekomen. Ze bleef een tijd stil staan en begon
toen rondjes om haar navel te lopen. Ze stak haar kop in Sophie’s navel. Sophie werd
bang en wilde de spin weg slaan, maar pappa en Hans hielden haar tegen. “Nu even
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doorzetten meisje”, zei Hans. “Het is nu bijna gebeurd. Probeer te ontspannen.”
Ja hoor, dacht Sophie. Ik zit hier heel ontspannen. Tranen van angst en schrik
liepen over haar wangen. Ze voelde Maria wroeten in haar navel. Plotseling leek
het of er iets naar binnen ging. Maria zette zich schrap tegen Sophie’s buik aan en
trok langzaam haar kop uit Sophie’s navel. Sophie voelde binnenin iets bewegen. Ze
haaldde diep adem.

Ineens ging alles heel snel. Maria was weer helemaal uit Sophie’s navel gekomen.
Ze had een klein rood bolletje in haar bek, waar wat bloed aan zat. Ze rende er-
mee naar Sophie’s been en begon daar het rode bolletje razendsnel in te pakken
in spinnedraad. Tedereen keek ademloos toe. Sophie was haar navel, waar een klein
straaltje bloed uit liep, even vergeten. Toen Maria klaar was, was het rode bolletje
helemaal ingepakt in een zilverkleurig omhulsel. Ze legde het op haar rug en liep er
hard mee weg, naar de rand van de tafel. Hans pakte snel haar hokje op en hield het
zo, dat Maria er gemakkelijk in kon lopen. Dat deed ze, en Hans schoof voorzichtig
het hokje weer dicht. Sophie kroop bij pappa op schoot en begon te huilen.

Een paar dagen later leek alles weer normaal. Sophie’s navel was al snel gestopt
met bloeden, en ze had er helemaal geen last van gekregen. Op een dag werd ze
gebeld door Hans. “Je moet even langs komen, Maria heeft jongen”, had hij trots
gezegd. Dus na school was ze samen met pappa naar de dierentuin gelopen. Met
een stralend gezicht liet Hans ze het hokje van Maria zien. Die zat prinsheerlijk
op de bodem, met een heleboel kleine spinnetjes op haar rug. Ze was van kleur
veranderd; in plaats van citroengeel was ze nu licht oranje geworden. Hans vertelde
honderduit, maar Sophie luisterde er niet zo naar. Ze zat gespannen in het hokje
van het mannetje te turen. Na een tijdje draaide ze zich om en keek naar Hans. Ze
bekeek hem van top tot teen. Hans merkte het niet, want die was met pappa aan
het praten.

“Hans?”, vroeg Sophie ineens.

“Ja Sophie, wat is er?”

“Waarom hangt daar een draadje uit je navel?”



